
DE SCHRIJVER / monument voor C.B. van Stief DeSmet  

(Markt, Nevele) 

 

jij kent hier geen zijstraten meer,  

driftwegen van dronken mannen  

op zoek naar goedkope liefde als  

naar een dagloon. de kortwoonsten  

 

van kanaalgravers zijn gesloopt  

voor pastorijwoningen met ramen  

op oude kouters. pijpenkoppen  

verpoppen er tot pleinen voor wie 

 

hier nooit echt voet aan de grond krijgt,  

de buitenslaper in zijn dagelijkse 

afrit naar rust. het nieuwe wonen hier is 

 

optisch bedrog, alsof een kalende kerk 

in de winter naar je toe buigt, alsof jij 

de poten van onder je dorp blijft schrijven. 

 

de wind, jouw inkt. 

 

Steven Van de Putte 

 

 

 


